
week 16-17

IN HET NEST VAN DE EEKHOORNTJES ...IN HET NEST VAN DE EEKHOORNTJES ...

De eerste week na het nieuwe jaar stond het boek ‘kleurenmonster’ centraal. 
We hadden het over de verschillende gevoelens (blij - boos - bang - verdrietig - verwart ... ) 
Dankzij het boek kunnen we iets beter ons gevoel verwoorden, dit doen we nu vaak in onze kring. De kleuren
die helpen ons daarbij. Ook tijdens onze buurtwandeling werden we blij door de zwaaiende mensen of boos
omdat we zoveel afval vonden. 

Ook maakten we opnieuw een vrije tekst. De tekst van Ozan over ‘schaatsen op het ijs’ plukten we eruit om
er even dieper op in te gaan. Maar door het vriesweer konden we erzelfs een project aan koppelen. 

De klank ‘aa’ werd gezocht in vele woordjes. We vonden die in het buikje van het woord (denk maar aan
schaats - kaas - vaak - raam - ... ). We hadden het over onze winterkledij (muts - sjaal - wanten - jas). Maar
natuurlijk sprak ook het ijs aan die we overal konden vinden buiten, de ijssplekjes op het terrasje werden heel
vaak begleden en ijs in de klas gebruikten we aan de rode tafel tot het volledig gesmolten was. Tijdens onze
wekelijkse wandeling trokken we naar het lager om boeken over ons nieuw project. 
Er werden heel wat ideetjes gesprokkeld om er nog vele dagen mee te vullen.  

werktijd week 16: 
woorden zoeken in het woordenveld 
getallen memory aan de tel tafel 
bureautjes met enkele puzzels, splitsmachine, denkspel 
aan de schrijftafel versierden we het kleurenmonster met schrijfpatronen adhv de dobbelsteen.  
de gele klassers sorteerden samen met mij de kleurenkaartjes. 

werktijd week 17: 
verhaal dat verteld werd in de kring opnieuw ordenen 
per prentje het juiste cijfer erbij kleven (zo hebben wij een boekje gemaakt) 
de bureautjes werden gevuld met een denkspel pinguïn, een grote puzzel (elza 100st) of de dieren op het
ijs (27 stukken), memory ijs in de natuur, deel/geheel puzzel
schaatsen op ijs werd het kunstwerk die we maakten aan de schrijftafel (tekenen met kaars en schilderen
met ecoline erover) 
met de jongste kleuters schilderen we op de spiegels, heel veel sneeuwvlokjes werden gecreëerd. Deze
afdrukjes gebruiken we later nog. 
















